
Kletspot
Levenseinde



Dit zijn kletspotkaarten, kaarten om een team 
van zorgprofessionals te laten reflecteren op:

•  de palliatieve zorg voor mensen met 
dementie

•  de samenwerking tijdens palliatieve 
dementiezorg

•  het omgaan met het levenseinde
•  algemene onderwerpen binnen de palliatieve 

zorg



De kaarten kunnen gebruikt worden in een 
glazen pot. We vragen je vanwege ons hart voor 
de natuur hiervoor een eigen, glazen pot
te gebruiken. In de DEDICATED-box zit de 
kletspot sticker die je op jouw kletspot kan 
plakken.

De kletspot is uitnodigend en makkelijk 
te gebruiken, bijvoorbeeld tijdens een 
multidisciplinair overleg, pauzemoment of 
teamoverleg.



Wat vind jij  
van de uitdrukking:  

“Niet alles wat kan, hoeft”?



Hoe wordt er  
binnen jullie team  

omgegaan met overlijden?



Wat vind je van de manier  
waarop jullie team  

omgaat met een overlijden?



Wordt er binnen jullie team  
gerouwd om een overlijden?  

Waaraan merk je dat?



Hoe ga je ermee om  
wanneer iemand  
voor wie je zorgt,  

bang is voor de dood?



Hoe ga je om  
met het verlies van iemand  

voor wie je zorgt?



Neem je na een overlijden  
weleens verdriet  
mee naar huis?  

Hoe ga je daarmee om?



Wat vind je belangrijk  
bij de zorg voor  

mensen met dementie  
in de laatste levensfase?



Wat vind je uitdagend  
bij de zorg voor  

mensen met dementie  
in de laatste levensfase?



Wat zijn verschillen en  
overeenkomsten tussen  

het overlijden van iemand  
met of zonder dementie?



Hoe zorg je voor de naasten  
van iemand met dementie  

die gaat overlijden?



Hoe zorg je voor de naasten  
van iemand met dementie  

die net is overleden?



Wat doet het met je  
als je weet dat iemand  

voor wie je zorgt  
snel zal overlijden?



Welke gebeurtenis  
in de zorg aan het levenseinde  

is je bijgebleven?



Welke emoties voel je  
wanneer iemand  
voor wie je zorgt  
net is overleden?



Met welk woord zou jij  
het einde van het leven  

omschrijven?



Bespreek jij  
je verlieservaringen  

met anderen?  
Met wie en hoe doe je dat?



Spreek je zelf weleens  
over het levenseinde  

met je naasten?  
Hoe doe je dat?



Wat is voor jou
het verschil tussen  

‘de dood’ en ‘het levenseinde?


